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Liturgie voor de Oecumenische viering   

 

op  zondag  26 januari  2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.         Dirk Jan Bierenbroodspot  
 pastor   Jeroen Houben 
Ouderling: dhr.       Bernard Klazema 
Diaken: dhr.       Jan Kleinjan 
Organist: dhr.       Edu de Goffau 
Koster: mw.       Rika van Zwieten 
Videoteam: dhr.       Henk Moerenhout 
Medewerking     Gezamenlijk koor 
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VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied   280   “De vreugde voert ons naar dit huis” – LB 280                   

(de gemeente gaat staan) 

Vers 1 allen 

Vers 2 mannen 

Vers 3 vrouwen 

Vers 4 allen 

 

1  De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

2  Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3  dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 
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Groet en bemoediging    (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 
 

Vers 5 allen 
Vers 6 vrouwen 
Vers 7 allen 
 

5  Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

6  Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

7  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 
(De gemeente gaat zitten) 

Inleidend woord 

Kyrie-litanie :   “Laten wij roepen tot God onze Heer” – GvL 212 

1  Laten wij roepen tot God onze Heer, 

Dat Hij van kracht is en ons doet zingen. 

Hij is de God die ons doet redden 

Refrein  

Heer ontferm u over ons 

Heer ontferm u over ons 
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2  Laten wij roepen in zijn poorten, 

Dat Hij zijn huis van genade opent; 

Hij doet gebroken mensen weer opstaan 

Refrein 

 

3  Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 

Dat over ons zijn heil mag komen 

Op deze dag die Hij heeft gemaakt. 

Refrein 

 

Glorialied    “Laudate omnes gentes”   (Taizé)   LB 117d          (staande) 

Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum. 

 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit de Tora     Deuteronomium 6: 4-9 

4  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  

5  Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw 

krachten.  

6  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.  

7  Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u 

naar bed gaat en als u opstaat.  

8  Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.              

9   Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 
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Zingen    Psalm 150III     GvL  

Refrein  

alleluja, alleluja, alleluja! 

Looft de Heer in zijn heiligdom, looft Hem 

heel zijn hemel om 

Looft Hem om zijn grote macht, looft Hem 

naar zijn grote kracht 

Refrein 

 

Looft Hem met bazuingeschal, 

looft de Heer van het heelal. 

Looft Hem ! Laat de harpen slaan ! 

looft Hem ! Grijp de citers aan ! 

Refrein 

 

 

 

 

Lezing uit de Brieven  Kolossenzen  3: 13-17 

13  Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 

heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.  

14  En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte 

eenheid maakt.  

15  Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u 

geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.  

16  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en 

vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor 

God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.  

17  Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de 

Vader, dankt door hem. 
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Zingen  Psalm 150III     GvL  

Looft Hem dansend, groot en klein,  

looft Hem rinkend met de tamboerijn ! 

Looft Hem fluitend met de fluit, 

looft Hem op cymbaal en luit ! 

Refrein 

 

7  Spant Uw namen Hem ter eer; 

Alleluja!  Looft de Heer ! 

Looft Hem zingend al wat leeft, 

looft Hem al wat adem heeft  ! 

Refrein 

 

Lezing   uit het Evangelie  Johannes 11 : 17 t/m 27  “Opwekking van Lazarus” 

 

17  Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf 

lag.  

18  Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 

19  en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te 

troosten nu hun broer gestorven was.  

20  Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl 

Maria thuisbleef.  

21  Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet 

gestorven zijn.  

22  Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’  

23  Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’  

24  ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal 

opstaan.’  

25  Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal 
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leven, ook wanneer hij sterft,  

26  en ieder die  leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’  

27  ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar 

de wereld zou komen.’ 

 

Acclamatie   Alleluja   Psalm 150III  

Alleluja, alleluja, alleluja! 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen  Lied – “Ere zij God de Zoon” –   GvL 602 

 

1  Ere zij God de Zoon, 

verrezen uit de dood, 

het lam verheerlijkt op de troon, 

ons nieuwe morgenrood. 

Voortaan is  Hij het licht 

dat aan de toekomst rijst; 

ons veilig, troostend vergezicht 

dat naar de hemel wijst.  

 

2  Vruchteloos was de nacht, 

vergeefs de zware steen; 

zijn leven brak uit alle macht 

door nacht en duister heen. 

Voortaan is Hij de dag 

die na het lijden daagt, 

waarop de wereld hopen mag, 

die om verlossing vraagt. 
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3  Ere zij God de Zoon, 

en laat ons lied voor Hem 

een kleine steen zijn in zijn troon, 

een kleine hemelsteen. 

Voortaan heeft ons bestaan 

voor alle eeuwen zijn, 

Hij is zijn mensen voorgegaan, 

Hij is ons nieuw begin. 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in één God, Vader almachtig, 

Maker van hemel en aarde, van alles en allen,  

zichtbaar en onzichtbaar.  

 

Wij geloven in één God, Vader almachtig, 

Maker van hemel en aarde, van alles en allen,  

zichtbaar en onzichtbaar.  

 
 

 
 
Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,  

uit de Vader geboren vóór alle tijden, Licht uit Licht,  

waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt;  

één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden,  

die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel  

en vlees geworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria en mens geworden:  
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die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus 

en geleden heeft en is begraven en opgestaan op de derde dag naar de 

Schriften  

en opgegaan naar de hemel en gezeten aan de rechterhand van de Vader  

en weer komende met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden,  

en zijn Koninkrijk zal geen einde hebben.  

 

 

Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer en Levendmaker, die uitgaat van de 

Vader,  

die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt,  

die gesproken heeft door de Profeten.  
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Wij geloven in één, heilige, katholieke en apostolische Kerk.  

Wij belijden één doop tot vergeving van zonden,  

wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de tijd die komt.  

 

Amen. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

(Na elke gebedsintentie zingen we  )   LB 368f 

God van leven en licht, maak alles nieuw.   Halleluja. 

 

Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   Oecumenisch project 
  2e collecte voor   Diaconie 
  3e collecte voor   Onderhoud kerken 
 

Vredeswens 

 

ZENDING EN ZEGEN 
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Zingen   Lied 416 : 1 en 2 

 

1  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

De levende zegene en behoede u 

 
Gezongen zegen 
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Zegen 
 

Zingen    416 : 3 en 4 

 

3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4  Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
 
 

  
 
 
MEDEDELINGEN 

 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  2 februari 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds. Mw. Ellen van Sluijs   voor. 
 
Samen tegen armoede  

Met de actie Samen tegen armoede kunnen kerken en particulieren 

voedselpakketten samenstellen die bij de lokale voedselbanken bezorgd 

worden 

Tot en met half februari staan er weer dozen voor de voedselbank in onze 

kerken 

Uw en onze hulp is van harte welkom 
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Open Kerk 1 februari 2025 – Optreden Jan Verswijveren 
Ook deze zaterdag bent u weer van harte welkom tussen 10.30 uur en 13.00 
uur in de Sint-Martinuskerk te Halsteren voor een praatje, kopje koffie/thee èn 
om deze keer te luisteren naar Jan Verswijveren, zanger en liedjesschrijver.  

Jan schrijft en zingt-met eigen 
gitaarbegeleiding- luisterliedjes in onze eigen 
taal. 
Op youtube zijn daarvan te beluisteren: 
'Open vuur', 'Vragen aan mijn engel', 
'Charme van de zee',  'Fietsen' en ook het 
door Jan op muziek gezette gedicht van 

Anton van Duinkerken 'De Zoom'. Op you tube is ook te vinden 
Martinusgesprek 1 van 25 september 2021, waarin Jan het lied 'Alterse 
ademtocht' zingt. 
 
Jan treedt op van 11.00 tot 11.25 uur en van 12.00 tot 12.25 uur. 
 
Van harte welkom om te genieten van deze bijzondere zanger en tekstschrijver. 
Toegang is gratis.  
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv. 
 Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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